Rosarium

Lees voor
Nederlands

Gebedspark gerealiseerd onder impuls van pastoor Deweer op de plaats waar zich vroeger de boomgaard van het
kasteel van Dadizele bevond. Ingezegend op 1 mei 1956 door Mgr. De Smedt. Bevat de 15 mysteries van de
rozenkrans in 14 kapelletjes en het kruisbeeld in de openluchtkapel. Rechts bij de ingang de voorstelling van de drie
legenden van Dadizele, geboetseerd door Edward Maled. Diverse kunstwerken van Godfried Theuninck: de
Emmadsgangers, drie zuilen met de mysteries van de rozenkrans, een altaar met lezenaar en vijf schilderijen met de
mysteries van het licht zijn er te bewonderen. Pastoor Monstrey verving de crypte onder de openluchtkapel door
een stille gebedsruimte. In een gang achter deze kapel bevinden zich schilderijen van pater Wilfried Joye.

Francais

Parc de priére réalisé sous I'impulsion du pere Deweer a I'endroit ou se trouvait autrefois le verger du chateau de
Dadizele. Bénile 1er mai 1956 par Mgr. De Smedt. Contient les 15 mysteres du chapelet dans 14 chapelles et le
crucifix dans la chapelle en plein air. A droite, a I'entrée, la représentation des trois légendes de Dadizele, modelées
par Edward Maled. On peut admirer diverses ceuvres d'art de Godfried Theuninck: I'Emmads, trois colonnes avec
les mystéres du rosaire, un autel avec lutrin et cinq tableaux avec les mystéres de la lumiére. Le curé Monstrey a
remplacé la crypte sous la chapelle en plein air par une salle de priére silencieuse. Dans un couloir derriére cette
chapelle se trouvent des peintures du pére Wilfried Joye.

English

The Rosary

Prayer park realized under the impulse of pastor Deweer on the site where the orchard of Dadizele castle used to
be. Consecrated on May 1, 1956 by Mgr. De Smedt. Contains the 15 mysteries of the rosary in 14 chapels and the
crucifix in the open-air chapel. Right at the entrance, the representation of the three legends of Dadizele, sculpted
by Edward Mald. Various works of art by Godfried Theuninck: the Supper at Emmaus, three columns with the
mysteries of the rosary, an altar with a lectern and five paintings with the mysteries of light can be admired. Pastor
Monstrey replaced the crypt under the open-air chapel with a silent prayer room. In a corridor behind this chapel
are paintings by Father Wilfried Joye.
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