De vrije jongensschool

Lees voor
Nederlands

De Vrije Jongensschool werd hier gebouwd in 1879 onder impuls van pastoor C. Ghesquiére op de grond van en met
financiéle steun van Léonie de Croix, kasteelvrouw van Dadizele.

Uit erkentelijkheid daarvoor werd het wapenschild van de familie de Croix op de voorgevel aangebracht. De school
bestond uit: 3 klaslokalen, een kapel, een speelplaats met afdak, een kolenhok en een schoolhuis voor het
schoolhoofd ernaast.

Tijdens WOI werd het gebouw zwaar beschadigd. Na de heropbouw werd het niet meer gebruikt als school, maar
omgevormd tot patronage.

In 1932 kocht Albert Ingelbeen het gebouw en maakte er een maalderij van. Later werd het verhuurd voor allerlei
activiteiten onder andere speelpleinwerking in de jaren 1990. Het schoolhuis werd privé-eigendom.

In 1999 werden de beide gebouwen aangekocht door het aanpalende woonzorgcentrum dat alles liet afbreken en
er een nieuwbouw met kamers voor zijn bewoners liet optrekken.

Patronage: plaats waar jeugdwerking doorging

Francais

L'ECOLE LIBRE DES GARCONS

L'Ecole Libre des Gargons fut construite en 1879 sous l'impulsion du Pasteur C. Ghesquiére sur le terrain et avec le
soutien financier de Léonie de Croix, la femme du chateau de Dadizele.

En guise de reconnaissance, les armoiries de la famille de Croix ont été apposées sur la facade. L'école se composait
de: trois classes, une chapelle, une cour de récréation avec appentis, une remise a charbon et une école pour le
directeur d'a coté.

Pendant la Premiére Guerre mondiale, le batiment a été fortement endommagé. Aprés la reconstruction, il ne fut
plus utilisé comme école, mais transformé en mécénat*.

En 1932, Albert Ingelbeen acheta le batiment et le transformera en moulin. Plus tard, il a été loué pour toutes sortes
d'activités, y compris des activités de jeux dans les années 1990. L'école est devenue une propriété privée.

En 1999, les deux batiments ont été achetés par le centre de soins résidentiel adjacent, qui a tout démoli et
construit un nouveau batiment avec des chambres pour ses résidents.

English

The free boys' school

The Free Boys' School was built here in 1879 under the impulse of pastor C. Ghesquiere on the grounds of and with
financial support from Léonie de Croix, chatelaine of Dadizele.
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In recognition of this, the coat of arms of the de Croix family was affixed to the facade. The school consisted of:
three classrooms, a chapel, a playground with a side shelter, a coal shed and a schoolhouse for the headmaster
next door.

During WW | the building was heavily damaged. After the reconstruction it was no longer used as a school, but
transformed into patronage*.

In 1932 Albert Ingelbeen bought the building and turned it into a mill. Later it was rented out for all kinds of
activities, including playground activities in the 1990s. The schoolhouse became private property.

In 1999, both buildings were purchased by the adjacent residential care center, which had everything demolished
and a new building with rooms for its residents built.

* Patronage: place for youth work
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