
Bezoek aan de kunstschatten van de basiliek en het
rosarium

Lees voor

10.30 u.
Een geleid bezoek aan de kunstschatten van de basiliek waar je ook de crypte met het praalgraf van Ridder Jan van
Dadizele kan bezoeken. De unieke brandglazen verhalen naast de geschiedenis van de kerk, ook verschillende
feiten uit het leven van Maria. Van de basiliek loop je door het rosarium, een oase van stilte en rust, geliefd bij de
vele duizende bedevaarders die jaarlijks naar het miraculeus beeld van Onze Lieve Vrouw komen. Langs de
'Daiselse' legende kom je ook in het gemeentelijk domein ' t Torreke waar de beroemde Pompschitter in vol ornaat
zijn 'ding' zit te doen.

Periode: het hele jaar door, mits reservering
Duur: 90 minuten
Prijs: € 40 per gidsbeurt (max. 25 personen per gids)
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Verzamelen aan de basiliek van Dadizele

12.00 u.
Nuttig je middagmaal in één van onze horecazaken  in het centrum, doe een terrasje of kuier in het centrum met
een broodje.

14.00 u.
De bus vertrekt richting Moorslede. Daar kan je het Pater Lievensmemoriaal bezoeken of een bezoek brengen aan
Belgomilk, producent van de gekende Brugge en Nazareth kazen.

 

https://www.toerismedadizele.be/
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	Bezoek aan de kunstschatten van de basiliek en het rosarium

